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Het geduldige werk van de vrede

We zien uit naar het Paasfeest. De weken voor Pasen
worden vanouds gekenmerkt door een zekere
soberheid. Onze kerkdiensten zijn wat ingetogener dan
in de rest van het jaar. Zo laten we aan het begin van de
dienst het gebruikelijk loflied achterwege en zingen we
in plaats daarvan een lied van inkeer en
verootmoediging. In onze tijd van overdaad wordt er
nauwelijks nog echt gevast, maar veel gelovigen doen
wel degelijk een stapje terug als het gaat om eten,
(alcohol) drinken, roken, snoepen, televisiekijken en het
gebruik van social media. Hoe minder we ons druk
maken om allerlei bijkomstigheden, hoe meer ruimte er
ontstaat voor God en de naaste.

Wat we in de dagen voor Pasen ook zouden kunnen
doen, is proberen ons te matigen in het hebben en uiten
van extreme meningen. Sinds de eeuwwisseling is het
alsof er steeds harder geschreeuwd wordt en steeds
minder geluisterd. Kijk en luister naar wat er in de
politiek gebeurt, en in de media. Zowel uiterst rechts (de
populistische partijen die de wereld opdelen in wij en zij)
als uiterst links (de ‘wokers’ die zo’n beetje de hele
westerse geschiedenis en cultuur bij het vuil willen
zetten) gaan vol op het orgel. Het lijkt wel alsof
drammen, dreigen en beledigen een nieuwe volkssport
is geworden. Ondertussen komt de stem van het kalme,
op verbinding gerichte midden amper meer boven alle
herrie uit. Hoe is het toch zo ver gekomen? Waarom is
het zo moeilijk het tij te keren? Onlangs las ik de
dagboeken van de Franse schrijver André Gide die leefde



van 1869 tot 1951. In de jaren 30 schrijft hij in zijn
dagboek uitgebreid over de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog. Ook dan wordt de toon in het
maatschappelijk debat bepaald door extreemrechts en
extreemlinks. Gide maakt zich daar ernstig zorgen over,
maar voelt zich ook onmachtig er iets tegenover te
stellen. Het is alsof er alleen nog wordt geluisterd naar
geschreeuw. De overeenkomst met onze tijd is treffend.
Op 13 september 1938 schrijft Gide: ‘Op de radio
geluisterd naar de toespraak van Hitler vanuit
Neurenberg. De oproep om naar de wapens te grijpen
leidt tot goedkope demagogie; het is gemakkelijker de
mensen mee te slepen in de strijd en hun hartstochten
op te zwepen dan ze te matigen, dan ze aan te sporen
tot het geduldige werk van de vrede.’ Zo is het, dacht ik,
toen ik deze regels las. Het is inderdaad veel makkelijker
om grote groepen mensen op te hitsen met extreme
standpunten, dan om diezelfde mensen in beweging te
krijgen met een genuanceerd verhaal en ‘het geduldige
werk van de vrede’. In het geloof is het trouwens niet
anders. Met een donderpreek schijn je de kerk sneller
vol te krijgen dan met een preek die zoekend en tastend
van karakter is. Ook al kan iedereen bedenken dat een
tastende preek het geheim van Gods grootheid meer
recht doet dan een partijtje bulderen op de kansel.

In de tijd voor Pasen doorbreken we de gang van het
jaar. Het is een stille tijd waarin we ons richten op
Christus die is gestorven voor onze zonden. Daarom
kijken we kritisch naar onszelf. Als we donkere
standpunten in ons hart vinden, dan vragen we ons af



waar die vandaan komen. Voordat we beginnen te
spreken, denken we aan Christus die zweeg toen hij in
het uur van zijn dood werd bespot. In de tijd voor Pasen
letten we op onze woorden. En hopelijk niet alleen dan.
Want Pasen, het feest van de opstanding uit de dood, is
geen einde, maar een nieuw begin. En als onze lawaaiige
wereld in deze tijd iets nodig heeft, is het dat: een nieuw
begin.

Ds. Frans Willem Verbaas

Nieuws uit de kerkenraad

Na het uitkomen van het vorige Tsjerkepaad hebben we
al weer 2 kerkenraadsvergaderingen gehad. Waaronder
1 gezamenlijke vergadering met de gemeente
Langezwaag, Jonkerslan en Luxwoude. We vergaderen 2
keer per jaar gezamenlijk met Langezwaag en bespreken
dan zaken ten aanzien van onze samenwerking en wat
ons bezig houdt. Het zijn zinnige vergaderingen.

Vanuit de classis Fryslan wordt ons de vraag gesteld om
na te denken over samenwerking met omliggende
gemeenten, we “menen” dat we hier nog niet aan toe
zijn maar het is erg belangrijk om hier over na te denken.
We zijn op dit moment op zoek naar nieuwe
ambtsdragers om onze kerkenraad weer compleet te
maken. Het gaat de volgende taken, een
ouderlingvoorzitter, een ouderling, een diaken en een
kerkrentmeester. Tjitske heeft in de afgelopen periode
de taak van voorzitter overgenomen van Hilda. We
waren hier erg blij mee, maar beide hebben aangegeven
dat ze gaan stoppen



met hun kerkenraadswerk. Verder stopt Annet
Koopmans met haar werk als kerkrentmeester. Te zijner
tijd zal in een kerkdienst aandacht worden besteedt aan
hun afscheid.

Nynke Stallinga heeft in de dienst van 1 maart afscheid
genomen van onze gemeente.

In de dienst van 1 maart hebben we aandacht besteed
aan het afscheid van onze jeugdwerker Nynke Stallinga.
Ze heeft erg veel betekend voor het jeugdwerk in onze
gemeente, op papier had ze 8 uren om dit werk te doen
maar we weten zeker dat het werk wat ze allemaal deed
niet past in 8 uren. Nynke zet haar werk voort als
kerkelijk werker in Nij Altoenae. We wensen haar heel
veel succes en Gods zegen bij haar nieuwe werk.

Als kerkenraad gaan we nadenken wat wij verder met
het jeugdwerk kunnen doen. Hierbij kunt u denken aan
overleg met de classis Fryslan, samenwerking met de
scholen en/of samenwerking met omliggende
gemeenten. We hopen u hier tijdens een
gemeenteavond in het najaar meer over te kunnen
melden.

In de maand maart zijn alle diensten gehouden in
Langezwaag, al deze diensten zijn en

worden uitgezonden door Omrop Fryslan, in het kader
van Tsjerke fan ‘e moanne. Het waren mooie muzikale
en inspirerende diensten. Een flink aantal mensen uit
Langezwaag en onze dominee zijn hier druk mee
(geweest). Hartelijk dank hiervoor.

De diensten in de Stille week en Pasen zijn dit jaar
allemaal in Terwispel, mede om die reden is er geen



paasontbijt maar koffie met paasbrood. De ruimte in
Terwispel is te beperkt voor een paasontbijt.

Namens de kerkenraad willen we iedereen bedanken
voor zijn of haar inzet en betrokkenheid bij het
kerkenwerk. En weer, samen en met Gods hulp zijn we
sterk.

Namens de kerkenraad
Janneke Vrijburg

Afscheid Nynke Stallinga

Zeven jaar geleden kwam Nynke Stallinga op ons pad
toen er in Nij Beets afscheid van haar werd genomen.
Dat was het begin van een periode waarin zij
onuitwisbare herinneringen heeft gecreéerd.

Nynke haalde in haar afscheidsspeech aan dat in de
Bijbel het getal zeven staat voor volheid en voltooiing —
een periode die rond is, die tot bloei is gekomen zoals
bedoeld. Als we terugkijken op deze zeven jaar, dan
mogen we ook zo naar haar tijd hier kijken: als een tijd
die gevuld, rijk en betekenisvol is geweest.

Ze ging bij onze PKN-gemeente Tijnje-Terwispel aan de
slag als kinderwerker. Er werd bewust gekozen om de
focus te leggen op de jongere kinderen — en wat een
juiste keuze bleek dat. Toen ik onze Lieke, inmiddels 17
jaar, vroeg naar haar herinnering aan Nynke, reageerde
ze zonder aarzelen: “Cakejes bakken in een sinaasappel
bij mevrouw De Bruin!” En precies dat is wat wordt
bedoeld met onuitwisbare herinneringen. Nynke wist
activiteiten te bedenken die voor velen van ons totaal
nieuw waren.Jarenlang trok zij op met Frank de Koster.
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Op de vraag waar hij aan denkt als hij terugkijkt op hun
samenwerking, noemde hij onder andere:

Altijd de kinderen op de eerste plek: eerst aandacht voor
het kind, daarna pas de rest.

Echtgenoot Ernst was er gewoon en hielp net zo hard
mee.

Doorzettingsvermogen in het contact met school — ze
beet zich erin vast.

Een contract van 8 uur per week... maar is ze daar ooit
binnen gebleven?

Net zo enthousiast aanwezig op vergaderingen en
bijzondere diensten.

Volop aandacht voor de vrijwilligers die zij erbij betrok.
Ze luisterde écht: ze nam de tijd voor kinderen en wist
de Bijbel en het gebed in begrijpelijke taal tot leven te
brengen.

Het is haar passie om kinderen tot verwondering te
brengen. En niet alleen de kinderen — zo is er ook die
bijzondere wandeltocht door het bos in coronatijd, met
verhalen in schilderijen. Creatief, verrassend en
indrukwekkend.

De laatste jaren was Joke haar steun. Ook zij werd
gevraagd naar haar herinneringen aan Nynke. Zij
noemde:

Veel ervaring, heel veel spullen, eindeloos veel ideeén,
oplossingsgericht, eigengereid, een tikje tegendraads,
oog voor het individu, hamburgers bakken in de Utkomst
(en daar dan ook weer kritiek op krijgen), een camper
met kookplaat, Ernst, een verbinder tussen opvattingen
en generaties, Godly Play, een duidelijke mening — en



die ook laten zien in wat ze doet. Bovenal: een
mensenmens. Zeven jaar, officieel slechts 8 uur per
week... en dan dit bereiken — dat is werkelijk
fantastisch. Een periode die rond is, maar waarvan de
impact zal doorwerken.

Namens de gemeente, de kinderen en de kerkenraad
bedanken wij Nynke voor alles wat zij heeft gedaan.

En haar wordt alle succes gewenst met haar missie: God
bij de mensen brengen.

Want waar een periode van zeven wordt voltooid,
begint ook altijd iets nieuws — en we vertrouwen erop
dat zij ook daar weer tot zegen zal zijn. 4

Terugblik op de uitzending van de gezamenlijke
kerkdiensten in Langezwaag

De Matthelstsjerke in Langezwaag is in maart Tsjerke
fan e moanne geweest. Alleen de dienst op 1 maart
werd niet door Omrop Fryslan uitgezonden. Het kwam
de sfeer en de gemeentezang zeker ten goede, dat de
PG Tijnje-Terwispel zich bij deze diensten aansloot. Wat
de muzikale invulling betreft, had iedere dienst een
eigen invulling. Zo werd de dienst van zondag 15 maart
voor een belangrijk deel bepaald door de inbreng van
mannenkoor Manna. Wat werd er geinspireerd
gezongen! Dankzij het vakmanschap van de
medewerkers van Omrop Fryslan werden de diensten
fraai in beeld gebracht. Terugblikkend zeg ik: we hebben
met elkaar ons beste been voorgezet. ledereen die een
steentje heeft bijgedragen: hartelijk dank. Laat onze
dank ook God gelden, want zonder Zijn Geestkracht zijn



we als fladderende vogels die het maar niet lukt om van
de grond te komen.

De diensten in de Stille Week en op Eerste Paasdag

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag (Paaswake) en Eerste Paasdag vieren we
gezamenlijk met de PG Langezwaag e.o., en dat zal dit
jaar gebeuren in de Barbaratsjerke van Terwispel. De
diensten worden voorbereid door een werkgroep die is
samengesteld uit leden van beide gemeenten. Het
samenbindende thema van de alle diensten in de Stille
Week is dit jaar Psalm 23, ‘De Heer is mijn herder’. In de
diensten komt telkens een ander aspect van deze
bekende psalm aan de orde. En natuurlijk zullen we de
psalm in verschillende versies gaan zingen.

Op Witte Donderdag (2 april) vieren we het Heilig
Avondmaal, en aan het eind van de dienst wordt het
liturgisch centrum leeggeruimd als voorbereiding op de
Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag (3 april) luisteren we naar het
lijdensverhaal van Jezus, zoals de evangelist Matthelis
dat heeft opgeschreven. In het lijdensverhaal van Jezus
herkennen we het lijden van de wereld, en van ons zelf.
Tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag (4 april) wordt
de nieuwe paaskaars van de Barbaratsjerke brandend de
donkere kerk binnengebracht. Ook de nieuwe
Paaskaarsen van Tijnje en Langezwaag zullen in de
Paaswake worden ontstoken. We luisteren naar
sleutelteksten uit Oude en Nieuwe Testament over het
thema: opstanding. En wie wil kan in de Paaswake door



het aanraken van het doopwater zijn of haar doop
gedenken.

Het Paasfeest (5 april). Dit jaar is er (vanwege de locatie)
geen uitgebreid paasontbijt, maar vanaf 9:00 uur staan
er wel koffie, thee en paasbrood voor u klaar. Ook kunt
u vanaf 9:00 uur een bloem op een van de graven op het
kerkhof leggen. Vanaf 9:30 uur vieren we met elkaar de
opstanding van Jezus uit de dood in een dienst waaraan
een gelegenheidskoor zal meewerken. De kinderen gaan
tijdens de dienst bij wijze van paasgroet een bosje
bloemen brengen naar de buren van de Barbaratsjerke,
en aan het eind van de dienst krijgen ze een eigen
paasgroet.

ledereen alvast een fleurich Peaske gewenst! (FWV)

Vervoer naar Terwispel nodig in de Stille Week of op
Pasen?

Mocht u in de Stille Week of op Pasen vervoer nodig
hebben naar de Barbaratsjerke van Terwispel? Neemt u
dan contact op met Alie de Bruin-Kikstra (06-10169029),
en dan zal zij ervoor zorgen dat u een lift krijgt.

Orthodoxe Paasviering op zondagmiddag 12 april in
Gorredijk.

De paasdatum van de Oekraiens-Orthodoxe kerk is dit
jaar een week later dan die van de westerse kerken. De
Raad van Kerken van Gorredijk e.o. zal daarom ook dit
jaar een aparte ‘orthodoxe’ paasviering organiseren
voor de Oekraiense gasten in onze dorpen. Aansluitend
op deze paasviering zullen de kerkgangers die dat willen
hun paasmandjes weer kunnen laten zegenen. Inmiddels
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is dat een mooie traditie geworden. Op dit moment is
nog niet bekend hoe laat deze viering op 12 april zal
beginnen. Via mededelingen en een mailing houden we
u op de hoogte.

April/meivakantie ds. Verbaas

Van 25 april tot en met zondag 3 mei heeft ds. Frans
Willem Verbaas vakantie. Mocht u in deze periode
pastorale bijstand nodig hebben, dan kunt u zich
wenden tot een van de kerkenraadsleden. Zij zullen u
dan doorverwijzen naar een vervangende predikant.

Regionale Hagepreek in Aldeboorn op zondag 17 mei
Op zondag 17 mei wordt een oude traditie in ere
hersteld. Dan organiseren protestantse gemeenten uit
de omgeving een regionale Hagepreek. In de open
lucht, recht onder de hemel. De volgende dorpen doen
mee: Akkrum, Oldeboorn, Tijnje, Terwispel, Nij Beets,
Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslan. Bij het
verschijnen van dit kerkblad staat alleen nog maar vast
dat de Hagepreek er komt op zondag 17 mei, dat hij
wordt gehouden in Aldeboorn, en dat hij om 9:30 uur
begint. Via de tsjerke-app en zondagse mededelingen
wordt u op de hoogte gehouden over het thema, de
muzikale invulling enz. Ook zal er vervoer worden
geregeld voor wie dat nodig heeft. Een mooi
vooruitzicht!

Vraag om informatie voor het jaarboekje 2026

In het jaarboekje van de Protestante Gemeente Tijnje
Terwispel vindt u de ledeninformatie, de wijkverdeling
en de verslagen van de verschillende activiteiten en de
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financiéle jaarverslagen van onze gemeente.
Wanneer je zelf bent betrokken bij het jeugdwerk, de
kidsclub, de kliederkerk, het team contactpersonen,
liturgisch bloemschikken, de gebedsgroep en de
zondagschool, de diaconie of het werk van de
kerkrentmeesters denkt u misschien dat iedereen wel
weet wat je doet. Heel vaak is dit niet het geval en
daarom is het belangrijk om informatie in de vorm van
een kort verslag aan te leveren voor het jaarboekje. De
financiéle jaarverslagen komen na de gebruikelijke
kascontrole in hetzelfde jaarboekje.

Wilt u deze informatie digitaal aanleveren bij
tjerkepaadpgtt@gmail.com voor dinsdag 15 april.
Door verschillende omstandigheden hebben we ervoor
gekozen om het jaarboekje na de zomer uit te laten
komen.

We willen graag de meest actuele informatie vermelden
in het jaarboekje. Denk hierbij aan de gegevens van de
ambtsdragers, de contactpersonen en de wijkverdeling.
Een jaarvergadering volgt in het najaar.

Vriendelijke groet, Scriba PGTT Janneke Vrijburg
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Ontmoeting & Inspiratie

Op donderdagavond 23 april organiseren wij een avond
in een ander concept:  Het Gesprekscafé

Het Gesprekscafé is een informele en open avond met
een hapje en een drankje, waarin ruimte is voor
ontmoeting, inspiratie en gesprek. Tijdens deze avond
gaan we met elkaar in gesprek over verschillende
geloofszaken. ledereen is welkom: of je nu veel, weinig
of juist zoekend bezig bent met geloof.

Datum: 23 april 2026

@ Tijd: 19.30

A Locatie: de Utkomst

We hopen op een fijne avond met goede gesprekken in
een ontspannen sfeer.

De Diaconie

Korte mededelingen van de kerkrentmeesters
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Naast de collectebonnen van 50 cent en 1 euro, zijn er
nu ook 2 eurobonnen. Deze kunnen gekocht worden bij
Jackelien Reitsma, Hein Voswei 40 in Tijnje. tel.06
15189046

Bonnetjes, die vergoed of betaald moeten worden door
de kerk, kunnen nu ook ingeleverd worden bij Jackelien.
Zoals u zit neemt Jackelien enkele taken over van Anne,
waar we erg blij mee zijn.

Wist u dat u de collecte ook kunt betalen via de
“Tsjerke”app? Voor mensen die thuis de diensten volgen
of in de kerk geen (klein)geld bij zich hebben. Hoe dat
moet leggen we graag uit. Ook als u een dienst hebt
gemist en toch het collectedoel wilt steunen kunt u dat
via de app in de hele week na de dienst nog doen.

A Hoekstra

De nood is hoog in Oekraine. Al vier winters lang in
oorlog. Help het draaglijk te maken.

Oekraine gaat de vierde oorlogswinter op rij in. De
omstandigheden zijn zwaar en de nood is groot. Daarom
werd er eind februari in Tijnje een inzamelingsactie
gehouden om de mensen daar een hart onder de riem te
steken.

De betrokkenheid was hartverwarmend. Velen hebben
hun steentje bijgedragen. Dankzij deze gezamenlijke
inzet konden we maar liefst 47 dozen met hulpgoederen
verzamelen en zijn er vele geld donaties gedaan.

Op zaterdag 28 februari hebben we de opbrengst
persoonlijk afgeleverd bij De Friese Rijders in Haulerwijk.
Met negen vrijwilligers uit Tijnje kregen we daar een
uitgebreide uitleg en een rondleiding van een
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enthousiaste vrijwilliger. Het was indrukwekkend om te
zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Maar
liefst 160 vrijwilligers zetten zich daar belangeloos in
voor de medemens in Oekraine. We zijn dankbaar voor
ieders bijdrage — groot of klein. Samen maken we het
verschil.
Vrijwilligers Tijnje

Gemeentenieuws

Verhuisd

Mevr. F Reidinga, Rolbrégedyk 13 Tijnje naar
West-Terschelling

Dhr. E Overwijk Warrewei 20 Tijnje naar Gorredijk
Mevr. J Beekhuis Riperwei 40 Tijnje naar Drachten

Dhr. en mevr. Dijkstra-v d Meer Stokkershagen 12 Tijnje
naar Gorredijk

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen periode
als bemoediging en groet gegaan naar:
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18-01-26 Frank en Tjes de Koster

25-01-26 Janke en Siebren van der Meulen
01-02-26 Sikke en Aukje Dijkstra

08-02-26 Jelmer Heida

15-02-26 Yvonne en Tjeerd Bosma
01-03-26 Lute en Wietske Knol

08-03-26 Riekje en Lieuwe Jeninga
15-03-26 Roelf en Baukje Ipema

Verjaardagen 75+
29-3 mevr. K Postma-Kielstra
Rolbrégedyk 37 8406 AM Tijnje
9-4 mevr. A de Boer-vd Duim
Stokkershagen 20 8406 GA Tijnje
11-4 dhr.Svd Meulen Breewei 21 8406 EB Tijnje
25-4 dhr. J D de Boer Stationsweg 74-22
8401 DS Gorredijk
1-5 mevr. T de Koster-Zwanenburg
Rolbrégedyk 2 8406 AN Tijnje

Jubilea

55 jaar

8-4  dhr. en mevr. L Knol-Lageveen
Warrewei 35 8406 AD Tijnje

60 jaar

19-4 dhr. en mevr. A v d Bosch-van Luik
Master Roordawei 37 8406 ES Tijnje

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan
even door aan Gert van Vulpen, tel.nr. 06 1085 5185

15



e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com

Beste gemeenteleden,

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
kaarten, bloemen en lieve berichtjes die ik het afgelopen
jaar heb mogen ontvangen.

Na een te drukke periode, zowel privé als op mijn werk,
moest ik vorig jaar gas terugnemen. De verwachting was
dat ik na verloop van tijd zou herstellen en mijn
bezigheden weer zou kunnen oppakken. Helaas loopt
het anders dan gepland en zal dat voorlopig niet lukken.
Ik heb daarom besloten om mijzelf de nodige tijd te
gunnen en al mijn activiteiten op non-actief te zetten.
Dit geldt, tot mijn grote spijt, ook voor mijn werk in de
kerkenraad en het voorzitterschap.

Ik heb dit werk altijd met veel plezier gedaan. Het
samenwerken binnen deze fijne groep en gemeente
maakte dat vergaderen en samenwerken niet als een
verplichting voelde, maar als een gezamenlijke inzet om
onze gemeente draaiende te houden.

Nu het mij niet lukt om hierin te functioneren, heb ik er
alle vertrouwen in dat anderen, die onze gemeente net
zo belangrijk vinden, zich beschikbaar zullen stellen om
tijd en energie te investeren en een periode in de
kerkenraad mee te draaien.

Met dankbaarheid kijk ik terug en met vertrouwen zie ik
uit naar wat komt.

Hartelijke groet,

Hilda Feenstra
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Opbrengsten collecten

4 jan Diaconie € 26,45
Kerk € 25,40

11 jan Noodhulp KerkinActie Oekraine € 149,00
Kerk € 30,35

25 jan Nederlands Vlaams Bijbelgen. € 105,80
1 feb Werelddiaconaat € 72,10
Kerk € 48,50

8 feb Noodhulp Kerk in Actie Sudan € 119,70
Kerk € 48,90

15 feb Binnenlands diaconaat € 42,67
Kerk € 40,00

1 mrt Zending Kerk in Actie € 56,15
Kerk € 22,40

De diaconie heeft de actie voor de Fryske Riders
ondersteunt met € 400,-- voor generatoren.
Hartelijk dank voor al uw gaven!

Namens de Diaconie,

Anna Rijpma-Jetten

29 maart Missionair werk

Pasen als missionaire kans

Het landelijke evenement The Passion brengt het
paasverhaal bij miljoenen mensen thuis — een unieke
missionaire mogelijkheid. Daarom biedt de Protestantse
Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken
kunnen bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met
buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal beleven en
doorpraten over de betekenis van Pasen. Uit onderzoek
blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden voor een
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Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door
The Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren.

5 april Werelddiaconaat

Stop kinderarbeid in India via onderwijs

In India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd en
buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen.
Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie
deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te
komen. Te vaak vallen deze kinderen uit op school,
omdat omdat ze moeten werken of omdat hun ouders
het belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen zijn
voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, bijles in
hun eigen dorp. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en
kunnen ze meedoen aan muziek, dans en sport. Zo
krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. In contact met familie wordt gekeken
hoe de situatie van de kinderen kan verbeteren. Als het
leven van hun ouders verbetert kunnen ze ook beter
voor hun kinderen gaan zorgen. En als kinderen goed
presteren op school, kunnen ze uit de spiraal van
armoede komen, wat ook goed is voor hun families. Zo
kunnen bijna 10.000 kansarme kinderen een betere
toekomst krijgen.

26 april Missionair werk

Kliederkerk: volop kerk maar anders.

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren
en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan.
Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een
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levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en
oud, gelovig of niet-gelovig, samenkomen. Kinderen,
tieners, ouders en grootouders ontdekken op een
speelse en creatieve manier de bijbelverhalen en de
betekenis daarvan voor het leven van alledag. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale
kliederkerken met materialen, trainingen en
inspirerende bijeenkomsten.

3 mei Noodhulp Myanmar

Kliniek biedt noodhulp aan viuchtelingen uit Myanmar
Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger
en rebellen, zijn miljoenen mensen op de viucht
geslagen in eigen land, maar ook naar buurland
Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae Sot net over
de grens verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met
hun gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan
vluchtelingen. De kliniek biedt gratis medische hulp aan
mensen die geen geld hebben. Ook wordt vanuit
mobiele klinieken hulp geboden bij bevallingen,
medische zorg, fysiotherapie en
gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen ze 300
patiénten. Mensen worden geholpen in hun eigen taal
en hoeven niet bang te zijn om opgepakt te worden.
Vincent (19) verloor zijn oog en been doordat hij op een
landmijn stapte. Nu krijgt hij een nieuw kunstbeen.
Kinderen zonder registratiepapieren krijgen een
geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want daarmee
krijgen ze recht op onderwijs en gezondheidszorg.
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10 mei Zending

Meer vrouwelijke predikanten in Kenia

Vanwege traditionele rolpatronen is het voor Keniaanse
vrouwen een stuk lastiger om theologie te studeren dan
voor mannen. Kerk in Actie financiert een studiefonds
waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs
ontvangen om theologie te kunnen studeren. Eén van
deze vrouwen is Mary Mwangi. Mary groeide op bij haar
ouders, haar oma’s en woonde drie jaar in een
kindertehuis. Ze had geen makkelijke jeugd vanwege
geldgebrek en ruzies tussen haar ouders. Maar op school
blonk ze uit. Dat gaf haar zelfvertrouwen. Haar oma
vond haar een echte pastor en stimuleerde haar
theologie te studeren. Dat ze met hulp van het
studiefonds haar roeping kan volgen, ziet ze als Gods
leiding. Ze krijgt ook trainingen in vredesopbouw en
conflictoplossing. Ze leert hoe ze vrouwen kan
versterken en hoe ze huiselijk geweld kan tegengaan.
Predikantes als Mary kunnen de positie van vrouwen
verbeteren. Mede dankzij het studiefonds studeren
steeds meer vrouwen theologie en groeit het aantal
vrouwelijke predikanten in Keniaanse kerken.

24 mei Zending Cuba

Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en
elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken
leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo
woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2
meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa
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rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand.
Wanda Herndandez richtte een pastoraal en diaconaal
centrum op. Cubanen komen hier samen voor liturgische
cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood om,
bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een groep vrijwilligers,
waaronder ook jongeren, brengen de meest kwetsbaren
iedere week een voedzame warme maaltijd en bieden
gezelschap. Mensen kunnen er iedere dag ontbijten. Zo
is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke
aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht.

Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/kerken/21944

Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/kerken/21433

De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd
Tot nog toe geen oppas

Zondag 29 maart 10.00 uur dienst in Langezwaag,
Palmzondag

Na de dienst koffiedrinken,

6- zondag van de 40 dagentijd

Tsjerke fan ‘e moanne, uitzending door Omrop Frysldn

Voorganger: Ds. F.W. Verbaas
Organist en fluitiste Jan Postmus en Meta Oostingh
ouderling: T.T. Wim Vrijburg
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ouderling L’zwaag:
collecte voor:

bloemen bezorger:

Tjitske de Jong

1- Diaconie

2 Missionair werk
Johan en Ida Knobbe

Witte Donderdag 2 april, dienst 19.30 uur in Terwispel
We vieren het HA gezamenlijk met Langezwaag e.o.

Voorganger:
Organist
ouderling: T.T.
ouderling L’zwaag:
collecte voor:

Ds. F.W. Verbaas
Jan Postmus
Wim Vrijburg
Sietske Hendriks
1- Diaconie

2: Kerk

Goede Vrijdag 3 april, avonddienst 19.30 in Terwispel
Gezamenlijke dienst met Langezwaag e.o.

Organist
ouderling: T.T.
ouderling L’zwaag:

Ds. F.W. Verbaas
Anton v.d. Meulen
Lucy Ockers
Geartsje Cuperus

Stille zaterdag 4 april dienst om 21.00 uur in Terwispel
Gezamenlijke dienst met Langezwaag e.o.

Voorganger:
Organist
ouderling: T.T.
ouderling L’zwaag:

Ds. F.W. Verbaas
Rob Huyzer

Ida Knobbe
Rinse Spits
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Zondag 5 april 9.00 uur welkom voor de paasdienst in
Terwispel, gezamenlijke dienst met Langezwaag e.o.

Voorganger: Ds. F.W. Verbaas

Organist Anton v.d. Meulen

ouderling: T.T. Janneke Vrijburg

ouderling L’zwaag: Leo Veltman

collecte voor: 1- Wereld diaconaat
2 Kerk

Zondag 12 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. C. Schlette
Organist Machiel van der Bos
ouderling: T.T. Wim Vrijburg
collecte voor: 1- Diaconie

2- Kerk

bloemen bezorger: Homme en Reinskje Lageveen

Zondag 19 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. F.W. Verbaas
Organist Nog geen organist gevonden
ouderling: T.T. Lucy Ockers
collecte voor: 1- Diaconie
2 Kerk

bloemen bezorger: ~ Wim en Tineke Altena
Zondag 26 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. W. Hordijk

Leden van De Bazuin verzorgen de begeleiding
ouderling: T.T. Ida Knobbe

collecte voor: 1- Diaconie

2: Missionair werk
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Zondag 3 mei om 9.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger:
Organist
ouderling: T.T.
collecte voor:

bloemen bezorger:

Ds. J. Dijkstra

Anton v.d. Meulen

Ida Knobbe

1- Noodhulp KerkinActie Myanmar
2: Kerk

Tseard en Joke Feddema

Zondag 10 mei om 9.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger:
Organist
ouderling: T.T.
collecte voor:

bloemen bezorger:

Ds. T. de Reus

Hielke v.d. Meulen
Janneke Vrijburg

1- Zending Kerk in Actie
2: Kerk

Hotze Jan Lolkema

Donderdag 14 mei om 9.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger:
Organist
ouderling: T.T.
collecte voor:

Hemelvaartsdag
Ds. F.W. Verbaas
Okko Jongsma
Lucy Ockers

1- Diaconie

2- Kerk

Zondag 17 mei om 9.30 uur een Hagepreek in
Aldeboarn. Aanvullende informatie volgt via de app, de
mail en de afkondigen.

Zondag 24 mei, 1¢ pinksterdag, om 10.00 uur dienst in
Langezwaag. Gezamenlijke dienst met Langezwaag en
e. 0. Koffiedrinken voor de dienst
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Voorganger: Ds. F.W. Verbaas

Organist Jan Ament
ouderling L’zwaag  Sietske Hendriks
ouderling: T.T. Wim Vrijburg
collecte voor: Zending Cuba

bloemen bezorger: Harm en Wilma Altena
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